


Het Lam Gods in woord, muziek en beeld

In het kader van de huldiging van de gebroeders Van Eyck 
(themajaar in 2020 ‘OMG Van Eyck was here!’) vroeg  
Diederik De Beir de dichters van zijn internationale  
haikukring zich te laten inspireren door Van Eycks veelluik 
Het Lam Gods. Achttien haikudichters zijn in tien verschil-
lende talen, tot in het Latijn en het Japans toe, van de partij.

Met het oog op een compositie selecteerde componist 
Dirk Blockeel bij elk van de taferelen een haiku.  
De componist baseerde zich voor de stijl op klanken  
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. 
Bewust werden gekozen voor barokinstrumenten. 
Drie blazers (traverso, hobo en fagot), klavier (orgel 
en klavecimbel), twee zangstemmen en een cornetto  
staan voor de vertolking in. 

Met de vertoning van al die panelen uit het veelluik  
proberen we wat meer dan 500 jaar geleden geschilderd 
werd, klinkend tot leven te brengen.


